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Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 
Koorzang: Zo lief had God de wereld – Nel Benschop / Arie Pronk 
 Koor Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen Zoon 
  Gegeven heeft voor zondaars in ruil voor haat en hoon; 
  Gegeven heeft voor mensen, van ach, zo klein formaat, 
  Voor mensen in paleizen, voor mensen van de straat. 
  Voor heel gewone mensen van honderd in een rij; 
  Zó lief had God de wereld: zó lief had Hij ook mij. 
 
  Zo lief had God de wereld, dat wie in Hem gelooft 
  Voor eeuwig en voor altijd Gods vrijspraak is beloofd, 
  Omdat Zijn Zoon wou sterven, veroordeeld tot het kruis, 
  Mag ik voor eeuwig leven als kind bij Vader thuis. 
  Omdat Hij wilde lijden ben ik getroost en blij: 
  Zó lief had God de wereld: zó lief had Hij ook mij. 
 
Samenzang Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn heerlijk licht 
  Met grote stralenbundels op onze harten richt. 
  Zijn sterven wil elk leiden die luistert naar Zijn stem, 
  Hij voert ons naar de vreugde in ’t Kind van Bethlehem. 
  En ied’re dag ontvangt ge van God een schone lei: 
  Zó lief heeft God de wereld, ja u en jou en mij. 

 
Votum en Groet 
 
Samenzang: Gezang 177: 1, 3 en 5 (LB’73) 
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 Koor Onze ogen zien de nieuwe morgen. 
  Gij komt nader, houdt U niet verborgen, 
  Zendt ons uit: “Verkondigt allerwegen: 
  Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!” 
 

Samenzang Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, 
  Hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 
  Gij, de bron van vreed’ en eeuwig leven, 
  Laat ons veilig voortgaan aan uw hand. 
 

Zegen 3x Amen 
 
Orgelspel 
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Dankgebed en Voorbede 
 
Collecte moment  

 
Koorzang en samenzang Vlam van liefde hoop die ons doet leven – 
Francesco Meneghello (Pelgrims van hoop: Hymne voor het Jubeljaar 2025) 

 Koor Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, 
  Hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 
  Gij, de bron van vreed’ en eeuwig leven, 
  Laat ons veilig voortgaan aan uw hand. 
  (Hierna bovenstaand refrein met samenzang) 
 
 Koor Alle landen, volkeren en talen 
  Die in nacht en duisternis verdwalen, 
  Zien een licht uw Woord komt hen bezoeken. 
  Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. 
 
Samenzang Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, 
  Hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 
  Gij, de bron van vreed’ en eeuwig leven, 
  Laat ons veilig voortgaan aan uw hand. 
 
 Koor Goede God, geduldig, vol erbarmen, 
  Toon uw trouw aan kleinen en aan armen. 
  Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde. 
  Zend uw adem, God, laat ons niet verharden. 
 
Samenzang Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, 
  Hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 
  Gij, de bron van vreed’ en eeuwig leven, 
  Laat ons veilig voortgaan aan uw hand. 
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O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 
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Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen, 
nu ik van vijand Gods en tegenstander 
in vriend verander. 
 
Gebod 
 
Samenzang: Psalm 40: 1 en 4 (DNP) 
1. 
 Verlangend heb ik op de HEER gewacht. 
Hij luisterde naar mijn gebed: 
Hij heeft mij uit het slijk gered 
en op een rots in veiligheid gebracht. 
Ik was al opgegeven, 
maar Hij liet mij herleven! 
Nu zing ik tot zijn eer 
een nieuw verlossingslied. 
Laat ieder die het ziet 
vertrouwen op de HEER. 
4. 
Bezield geef ik de blijde boodschap door: 
ik zwijg niet over wie U bent. 
Uw goedheid, HEER, is ongekend. 
Ik houd het volk uw trouw en liefde voor. 
U toont uw medeleven. 
U wilt bescherming geven. 
Open uw hart voor mij. 
Omring mij telkens weer 
met uw ontferming, HEER. 
Sta mij met liefde bij. 
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Gebed 
 
Kinderlied: De woestijn zal bloeien als een roos 
De woestijn zal bloeien als een roos )  
en de steppe zal jubelen en juichen, )2x 
want het levend water van Gods Geest )  
maakt dorstig land tot waterbronnen. ) 
 

Sta op, Sion en juich,           )  
want de Here heeft u verlost;         )2x  
want de lamme zal springen als een hert )  
en de stomme zal jubelen en juichen.       ) 
 

Lai, lai, lai…. 
 

Schriftlezing: Lukas 4: 1-13 (NBV21) 

1Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door 
de Geest naar de woestijn geleid, 2waar Hij veertig dagen bleef en door de 
duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig 
dagen verstreken waren, had Hij grote honger. 3De duivel zei tegen Hem: 
‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te 
veranderen.’ 4Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft 
niet van brood alleen.”’ 5Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen 
plaats en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6De 
duivel zei tegen Hem: ‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die 
ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan 
wie ik wil; 7als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U 
zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw 
God, vereer alleen Hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette 
Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon 
van God bent, spring dan naar beneden. 10Want er staat geschreven: “Zijn 
engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken.” 11En ook: “Op hun 
handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een 
steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet 
op de proef.”’ 13Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had 
onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan. 
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Koorzang: Lam Gods (Uit “Ordinarium”) – Jan Vermulst 
 Koor Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
  Ontferm U over ons (2x) 
  Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
  Geef ons de vrede. 
 

*Meditatief Moment  
 

Samenzang Als ik in gedachten sta 
  Bij het kruis van Golgotha, 
  Als ik hoor wat Jezus sprak, 
  Voor zijn oog aan ’t kruishout brak. 
 

De zeven kruiswoorden – Sjaak Kazen 
 Koor Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. 

Voorwaar zeg ik u: vandaag nog zult u met Mij in het paradijs 
zijn. 

  Vrouw zie uw zoon; zoon zie uw moeder. 
  Mijn God! Waarom hebt U Mij verlaten? 
  Ik heb dorst. 
  Het is volbracht. 
  In Uwe handen Vader beveel ik Mijne geest (Taizé) 
 

Samenzang Hoor ik, hoe het laatst van al 
  Hij zijn geest aan God beval, 
  Weet ik ook mijn geest en lot 
  In de handen van mijn God. 
 

Preek 
 

Koorzang: Uit “De Messias” Georg Friedrich Händel / Tom Parker / Bew: Sjaak Kazen 

  Koor *Hij werd veracht 
   Hij werd veracht en verworpen door de mensen. 
   Een Man van smarten, vertrouwd met ziekte. 
 

  Koor *Ik weet dat mijn Verlosser leeft 
   Ik weet dat mijn Verlosser leeft. 
   En dat Hij verschijnt op de aarde op de Laatste Dag. 
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