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Jeugddienst over het thema ‘Wat 
geloof je nu eigenlijk?’ Bid dat de 
Heilige Geest harten van de jeugd mag 
aanraken en zij ook weer impact 
mogen hebben in hun omgeving. 

Gebed voor de wijkouderlingen en 
bezoekbroeders/zusters die deze winter 
op huisbezoek gaan. Dat ze een 
luisterend oor hebben, mooie 
gesprekken mogen voeren en ook iets 
van Gods liefde mogen doorgeven. 

Gebed voor de werkgroep Samen Jong 
die de draad weer oppakt. Bid om de 
leiding van de Heilige Geest, 
enthousiasme en wijsheid om er vorm 
aan te geven.  

Dankdag. We leven in een land van 
overvloed. Laten we danken en delen! 
Dank voor het werk van de 
Voedselbank.

Vandaag reist een groep uit onze gemeente naar 
Uganda om daar projecten te bezoeken en te 
ondersteunen. We bidden voor een veilige reis en 
goede ontmoetingen bij o.a. de vakschool. 

Vanavond komen de jongeren (ca. 18 jaar) in 
huiselijke kring bij elkaar. Het onderwerp voor de 
komende tijd is liefde. Bid voor hen dat ze mogen 
leren van Gods liefde en hoe we lief mogen 
hebben in ons eigen leven.

Verborgen verdriet en trauma’s. Bidt u mee voor 
hen die hier mee worstelen, want gevouwen 
handen zijn sterk.

Noord-Afrika. Een aantal van de kinderen van 
Village of Hope heeft een goede opleiding 
afgerond. Ze zijn op zoek naar werk, maar hebben 
helaas geen familieleden/vrienden die voor hen 
een aanbeveling kunnen schrijven. Bid dat ze de 
moed niet laten zakken en dat God wil voorzien.

Tweede Kamerverkiezingen. Gebed voor een 
stabiele Tweede Kamer en de te vormen regering, 
die er voor het volk wil zijn. In het bijzonder voor 
de christenen die gekozen worden. Dat ze mogen 
getuigen van U en daaruit leven.

Vanavond thema-avond ‘Geloven aan de 
keukentafel’ voor gezinnen met kinderen. Bid voor 
enthousiasme bij de presentatie en dat inspiratie 
ervaren mag worden bij de deelnemers. 

Halloween. Bid voor bescherming van jezelf en je 
dierbaren tegen de duistere symboliek en de 
invloed die met Halloween gepaard kan gaan. 
‘Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht 
zien wij het Licht.’ (Ps 36:10)

Gebed vandaag voor mensen die te maken 
hebben met kanker. Voor kracht om de ziekte te 
dragen en de hoop te vinden dat alles goed kan 
komen, zelfs in de diepste momenten van 
twijfel. 

Laten we bidden voor de oudere gemeenteleden. 
Morgen is er een gezellige middag. Dat ze mogen 
genieten, ook van de contacten met elkaar.

Bid voor de Joodse gemeenschap in Nederland 
en wereldwijd, aangezien haat en geweld tegen 
Joden toenemen bij gebeurtenissen in Israël. 
Gebed om wijsheid om de situatie rond Israël in 
het perspectief van Gods plan te zien.

Graag gebed voor nieuwe clubleiding. Bijna alle 
clubs hebben maar twee mensen en dat is 
eigenlijk te weinig als er één niet kan. 

Noord-Afrika. Opeens komen op grote schaal 
berichten binnen dat veel mensen 
(werkers/gelovigen) ondervraagd worden, geen 
verlenging van de verblijfsvergunning krijgen etc. 
Dit zorgt voor veel onrust. Bid voor bescherming 
en wijsheid in de contacten met gelovigen. 

Bid voor de langdurig zieken en hun 
naasten in onze gemeente, dat ze Gods 
liefdevolle trouw dag aan dag mogen 
ervaren en zich gedragen voelen door 
gebed vanuit de gemeente. 

Jaarproject Stichting de Ondergrondse 
Kerk (SDOK). We bidden dat dit project 
gemeentebreed gedragen wordt en de 
verbondenheid met de ondergrondse 
kerk wordt verstevigd.

Morgen weer Zondagsschool. We 
bidden voor leiding en kinderen voor 
een mooie ontmoeting. Dat de 
Bijbelverhalen de harten van de 
kinderen mogen bereiken. 

Open Doors dag met als thema ‘Wordt 
vervolgd…’. Wie Jezus volgt, zal net als Hij 
vervolgd worden (Joh. 15:20). Jezus roept 
christenen op tot liefde en onderlinge eenheid. 
Niet strijd, maar liefde is het antwoord van de 
kerk op onderdrukking.

In Nigeria gaat de duivel rond als een briesende 
leeuw (1 Petr. 5:8). Hele gezinnen worden gedood 
door extremistische militaire groepen. Bidt u mee 
voor hen die zo moeten lijden en ook voor 
degenen die hen dit lijden aandoen.
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Ook gebedspunten doorgeven?

Doopdienst. ‘In het water van de doop, zien wij 
hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed 
aan ons verbonden is. Water dat getuigt en 
spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods 
liefde voor ons niet veranderd is’ - Sela. Dank 
voor deze belofte van God. 

De ouderen gesprekskring komt morgen weer 
bij elkaar. Gebed voor een verrijkende middag 
waarin Gods woord centraal staat.

Collecte Arua Home Craft, Life Stitches. 
We bidden voor dit kleinschalige 
naaiproject waar de vrouwen die hierbij 
betrokken zijn een financiële 
ondersteuning hebben om in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Midden-Oosten. In de tentenkampen 
van vluchtelingen zijn er kleine 
huisgemeentes die liefdevol het 
evangelie delen met anderen. Gods 
Geest werkt overal!

We danken voor de organisten en zang- en 
muziekgroepen die wekelijks de diensten 
muzikaal verrijken.

Dank voor de vrijheid die we hebben om rondom 
het Woord van God bij elkaar te komen. Deze 
vrijheid wordt steeds minder vanzelfsprekend. 

Gebed voor al het jeugdwerk in de gemeente. 
Dankbaar dat er zoveel 
activiteiten/mogelijkheden zijn die met 
enthousiasme worden aangereikt aan de tieners. 
Laat de jeugd ook geraakt worden door Uw 
liefde.

Hongarije. Het team van Operatie Mobilisatie 
heeft behoefte aan nieuwe medewerkers. Graag 
gebed hiervoor. Dank voor het werk van de 
kringloopwinkel wat onze gemeente met 
Hongarije verbindt. 

Magazine Kerst4ing. Dank dat dit blad wordt 
voorbereid met getuigenissen om de boodschap 
van geloof uit te dragen. Graag gebed voor de 
redactie!

Vanavond Missionaire avond. God, onze Vader, 
uw liefde wil alle harten bereiken. Dank voor de 
vele initiatieven om Gods liefde door te geven. 

De voorbereidingen voor Licht in de Polder zijn in 
volle gang. Gebed voor voldoende medewerkers 
en acteurs. Wie kan ik uitnodigen om mee te 
wandelen met Licht in de Polder?

Nederland. Bid en dank voor alle projecten in de 
grote steden en de dorpen waar in kerken en 
buurthuizen het evangelie met moslims gedeeld 
wordt. (O.a. in Sliedrecht)

Bid voor pleegouders om wijsheid, geduld en 
liefde om de uitdagingen van de pleegzorg te 
dragen. Vraag om troost, veiligheid en genezing 
voor de kinderen, zodat ze kunnen groeien in 
hun ontwikkeling. 

Bid voor ouderen en jongeren die alleen door 
het leven gaan, dat ze steun mogen ervaren in 
hun geloofsleven door mensen om hen heen.

Ook moslims die in Nederland christen zijn 
geworden worden vervolgd door familieleden 
hier. Bid dat zij door andere christenen 
bemoedigd en beschermd mogen worden zodat 
ze mogen volharden en een voorbeeld zijn voor 
andere moslims in ons land.

Jordanië. Bid voor de JmeO-werkers die in Syrië 
werken. Dat ze hun werk kunnen voortzetten 
ondanks tegenwerking van de regering en de 
vele onzekerheden in Syrië.

Deze dan graag sturen uiterlijk 25 
november naar gebedskalender@hggop.nl

Laatste zondag van het kerkelijk jaar: 
Eeuwigheidszondag. Namen van dierbare 
gestorvenen worden uitgesproken. We herdenken 
de gemeenteleden die overleden zijn. Bid om 
zachtheid, geduld en liefdevolle zorg voor degenen 
die verdriet voelen. 

Kerkenraadsvergadering. Gebed voor de 
kerkenraad, voor wijsheid en fijngevoeligheid bij 
het nemen van beslissingen. Bid voor de nieuwe 
ambtsdragers die dit seizoen van start zijn gegaan. 
Dat ze zich gedragen mogen voelen bij hun werk 
in de gemeente.

Afgelopen jaar mochten er in onze gemeente 
verschillende huwelijken Gods zegen ontvangen. 
Vandaag gebed voor de jonggehuwden dat zij 
samen mogen groeien in Geloof, Hoop en Liefde 
en door gesprek elkaar nog beter mogen leren 
kennen.

Nabestaanden van de overledenen van het 
afgelopen jaar worden uitgenodigd om de witte 
steen op te halen in de kerk. We realiseren ons 
hoe kostbaar het leven is, zowel de dagen onder 
de zon als die in de schaduw. 

Noord-Afrika. Dank God dat er steeds weer nieuwe 
mensen een roeping ervaren om het goede nieuws 
te delen met de Berberbevolking!

Vanavond maandelijkse samenkomst voor Zin en 
Zegen in De Groene Wei. Gasten, verzorgenden, 
vrijwilligers en buurtbewoners zingen, bidden en 
zegenen elkaar en worden gezegend. Dank voor 
deze brede viering. 

Als je ‘s ochtends in stilte begint bij God, brengt 
dat een compleet andere dag teweeg. Gebed om 
daarin te groeien.

Gebed voor ouders van kinderen met 
een beperking. Dat ze iedere dag moed 
en energie krijgen om te zorgen. Bid 
om Gods tedere zorg voor deze 
gezinnen. 

Vandaag consistorie overleg met 
wijkouderlingen, bezoekbroeders en 
zusters, pastorale team en de 
commissie ‘Wees welkom’. Bid voor 
een opbouwende, open en leerbare 
ontmoeting.

Jordanië. Bid voor Jan Willem en 
Melissa en hun gezin. Voor gezondheid 
en kracht en wijsheid om het werk 
goed te kunnen doen. 

Vrijwilligers. Dank en bid voor alle 
mensen waarvan hun werk niet direct 
zichtbaar is maar inmiddels wel 
noodzakelijk voor onze erediensten: 
cameramensen, schermmakers en -
bedieners, geluidstechnici, etc. Bid dat 
ze zich gewaardeerd voelen.

Bid dat God de staat Israël zal 
beschermen, omhullen met vrede en 
licht en waarheid zal schenken aan 
haar leiders. 


