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Ben je nieuw? Wees welkom in het huis van God, waar we God en
elkaar ontmoeten in woorden, liederen en gebeden. Neem bij de
uitgang gerust het rode wees-welkom-hart mee! Heb je vragen?
Mail naar weeswelkom@hggop.nl

Diensten

09.00: Dhr. M. van der Linden, Katwijk a/d Rijn
10.45: Dhr. M. van der Linden, Katwijk a/d Rijn
18.30: Kerstfeest v.d. zondagschool

Collecten

bij de 1¢ collectebak diaconie

uitgang 2¢ collectebak kerkrentmeesters

als volgt:  3e collectebak jeugdwerk

Zendingbusjes missionaire commissie (aan de
deuren)

Kerkdienst Kerstnacht

21.30: Ds. T.C. Verhoef

Diensten 1°¢ kerstdag

09.00 u: Ds. T.C. Verhoef
10.45 u: Ds. T.C. Verhoef

Liturgie beide ochtenddiensten
Welkom en mededelingen / Aansteken adventskaars
Ps. 105: 5 (OB)

Stil gebed

Votum en groet

Gez. 132: 1,2 en 3 (LvdK ’'73)
De liefde als vervulling van de wet
Lied 67: 1 en 2 (OTH 2005)
Kindermoment

Gebed

Projectlied ‘Een nieuw begin’
Schriftlezing: Lukas 1 : 46 - 56
Gez. 66: 1,2 en 3 (LvdK ’'73)
Verkondiging

Gez. 66: 4,5 en 6 (LvdK ’73)
Dankgebed en voorbeden
Collectemoment

Ps. 62: 4 en 5 (OB)

Zegen en aansluitend 3x amen

Zondagschool

4e adventszondag - 21 december 2025 - De geboorte
van Johannes en Zacharias zingt een lied

Vandaag staan we stil bij de geboorte van Johannes. De
geboorte van Johannes kondigt bevrijding en licht aan voor
wie in het donker leven. De mensen leven in het donker, in
de schaduw van de dood. Naar Lucas 1:79

Johannes maakt de weg klaar voor het hemelse licht dat
God met Jezus’ komst naar de mensen stuurt. Zoals staat
geschreven in Lucas 1:78-79: Omdat God zo veel van ons
houdt, zal Hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat licht
zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de
schaduw van de dood. Dat licht zal ons de weg wijzen naar
vrede.

Tijdens de adventsperiode is er elke zondag zondagschool
voor de groepen 1 t/m 6.

25 december 2025 - Jezus wordt geboren: een nieuw
begin

De geboorte van Jezus is een nieuw begin. De redder is
geboren: Christus, de Heer, die Gods nieuwe wereld
dichtbij brengt. Deze bekende aankondiging lezen we in
Lucas 2:11: Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de
Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David.

We sluiten af met een tekst van hoop: Als die koning
komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje,
en een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met

een leeuw, en een klein kind past op beide dieren. Jesaja
11:6

Uitnodiging kerstfeest zondagsschool

Uljij bent van harte uitgenodigd voor het kerstfeest van de
zondagsschool op zondag 21 december om 18.00 uur in
de kerk. Alle kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8)
mogen om 17.30 uur verzamelen in de Oude School. Van
daaruit zullen wij samen de kerk in gaan. Tijdens het
kerstfeest vieren wij de geboorte van Jezus, een nieuw
begin. Komt ul/jij deze geboorte met ons meevieren?

Diaconiecollecte

Op zondag 21 december is de diaconiecollecte bestemd
voor Kinderhospice Binnenveld. Hier staat de overtuiging
centraal dat ieder kind telt en zichzelf mag zijn. Het
hospice biedt complexe zorg aan chronisch en/of
ongeneeslijk zieke kinderen van 0 tot en met 17 jaar met
een beperkte levensverwachting. In het Huis, de
Dagopvang en het Onderwijs wordt alles gedaan om deze
kinderen een plek te geven waar ze, ondanks hun situatie,
zoveel mogelijk kind kunnen zijn. Samen met hun families
wordt gestreefd naar de best mogelijke zorg, passend bij
hun unieke omstandigheden. Deskundige professionals
werken intensief samen met familie en partners,
gebaseerd op openheid, respect en vertrouwen. Het
hospice is geworteld in de protestants-christelijke traditie
en het team zet zich met toewijding in voor deze
bijzondere doelgroep. Uw steun aan Kinderhospice
Binnenveld wordt van harte aanbevolen.

Diaconiecollecte kerstavond

De collecte op kerstavond, 24 december, is zorgvuldig
geselecteerd door de missionaire commissie en heeft als
doel het ondersteunen van het werk van Friedensstimme.
Ruim veertig jaar geleden werden christenen in de Sovjet-
Unie zwaar vervolgd vanwege hun geloof. Voorgangers,
zondagschoolleiders, boekdrukkers en vele anderen
werden opgepakt en opgesloten in strafkampen, alleen
omdat zij openlijk uitkwamen voor hun geloof in God. Deze
schrijnende situatie raakte Nederlandse christenen diep en
leidde in 1979 tot de oprichting van Friedensstimme, met
als doel vervolgde mede-gelovigen bij te staan.

Vandaag de dag wonen er in Rusland en de omliggende
landen nog steeds miljoenen mensen die het Evangelie
niet kennen. Vanuit het besef dat de woorden van de
Heere Jezus oproepen om alle volken het Evangelie te
laten horen, trekken evangelisten eropuit om hun naasten
over God te vertellen. Onze gemeente draagt bij aan dit
belangrijke werk, omdat wij geraakt zijn door de nood van
deze mensen en geloven dat ware vreugde en geluk alleen
te vinden zijn in een relatie met Jezus.

Als gemeente voelen wij ons verbonden met meer dan 115
evangelisten die in deze regio actief zijn. Wij zenden zelf
geen mensen uit, maar ondersteunen de Russische
gemeenten in hun werk om mensen toe te rusten en af te
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zonderen voor de dienst van het Evangelie. Uw bijdrage
aan deze collecte maakt dit waardevolle werk mogelijk en
wordt van harte aanbevolen.

Diaconiecollecte kerst

Op eerste Kerstdag, donderdag 25 december, is de
diaconiecollecte bestemd voor Kinderen in de knel.
Wereldwijd groeien veel kinderen en jongeren op in
onveilige omstandigheden en hebben zij minder kansen
om zich te ontwikkelen. Kerk in Actie zet zich in voor een
wereld waarin kinderen en jongeren veilig kunnen
opgroeien, volwaardig mee kunnen doen en tot bloei
kunnen komen. Kinderen en jongeren vormen samen maar
liefst 40 procent van de wereldbevolking. Ondanks hun
veerkracht zijn zij kwetsbaar en afhankelijk van
volwassenen. In elke samenleving komen kinderen in de
knel en krijgen zij niet altijd voldoende kansen, ook in
Nederland. Vooral kinderen die opgroeien in armoede, een
onveilige omgeving, of zonder toegang tot onderwijs of
werk, hebben het moeilijk. Uw betrokkenheid en steun voor
deze kinderen en jongeren wordt van harte aanbevolen.

Kerst 2025 ‘Kracht in kwetsbaarheid’

Deze week zijn de posters voor kerst weer geplaatst voor
de kerken. Hieronder de achtergrondgedachte van
ontwerper Jelle Slob.

Vertaling in de poster: Waar ligt jouw kracht?

Kracht van het kleine.

Kracht van het kwetsbare.

Kracht in het onzichtbare.

Het grote in het kleine.

Een samenvatting van het verhaal van Jezus in de kribbe.
De volle focus van de poster is daar op gericht. Het
bekende verhaal in een modern jasje en een aantal
toevoegingen.

Mantelzorg; de kracht in het onzichtbare.

Het grote in het kleine; Een klein kind dat zijn oma mee
neemt naar de kerstshow. Die kracht wordt gelinkt aan het
kleine kind op de poster. Allebei kwetsbaar maar samen
kom je verder. Zijn kracht wordt uitgebeeld door het duwen
van de grote rolstoel. Maar misschien was zijn echte kracht
wel zijn oma overhalen om mee te gaan naar de
kerstshow.

Kracht in het onzichtbare; Er zijn vaak veel mensen in de
weer om iets tot een succes te laten worden. Op de poster
lichten we juist de onzichtbare mens uit, de lichtman in het
groene pak (morphsuite). Onzichtbaar maar onmisbaar en
met het licht gericht op het kind in de kribbe.

Alpha-cursus 2026

Is er meer tussen hemel en aarde? Wie is Jezus? Hoe leidt
God ons leven? Zomaar een paar vragen die aan de orde
gaan komen bij de Alpha-cursus. Misschien heb je een
buurman, vriendin of familielid die je een kennismaking
met God gunt. Of ben je zelf op zoek naar wat het
christelijk geloof precies inhoudt en hoe bijzonder een
leven met God kan zijn. Dan is de Alpha-cursus de plek
waar je op een ontspannen manier met die zoektocht aan
de slag kunt gaan.

We starten elke avond met een maaltijd. En neem de
komende tijd maar mee in je gebed of Alpha voor jezelf of
voor die ander een groeiplek mag zijn.

Op maandag 5 januari 2026 is de eerste avond.

Locatie: De Rank (Dorpsstraat 57, Giessenburg).

Voor meer informatie/aanmelding kun je contact opnemen
met Marieke Visser (06-22343683) of Martine Trouwborst
(06-36192231).

Michacursus 2026 in Giessenburg

De diaconieén van de kerken van Giessenburg en
Giessen-Oudekerk organiseren gezamenlijk een
Michacursus, zoals opgezet vanuit Micha Nederland. Zie
www.michanederland.nl De Michacursus leert je groeien
in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf en op
de schepping met haar vele rijkdommen.

Tijdens de cursus denk je na over wat God bedoelt met
recht doen, ontdek je dat de Bijbel oproept tot dienstbetoon
en onrechtbestrijding, wordt helder wat bij jouw talenten en
mogelijkheden past en ervaar je hoe goed het is voor jezelf
om (met een groep) iets te betekenen voor een hulpvrager.
Ook belangstellenden van buitenaf zijn van harte welkom.
De cursus omvat vijf avonden en een praktijkochtend. De
eerste avond is op 15 januari in De Stigt, Peursumseweg
15 te Giessenburg en start om 19.00 uur met een
gezamenlijke eenvoudige maaltijd. Overige informatie is te
vinden op de flyer Michacursus 2026 die onder de toren
ligt om mee te nemen, of via onze website. Opgave: Graag
uiterlijk 8 januari 2026 via vti@hggop.nl of bij Annette van
Dijk (06-23035078).

Liturgische schikking KERST

Met Kerst staat de kleur wit centraal.

De kleur wit brengt licht, zuiverheid,

vrede en vreugde tot uitdrukking.

In de bloemschikking zichtbaar

witte Helleborus (kerstroos) rijk en stralend.

Het is een feest van licht en kleur.

Hemel en aarde verbonden door de geboorte van het Kind.

Kerst is het feest

van de geboorte van Jezus

het Kind van de hoop.

Hoop is het anker dat zich hecht
in vaste grond.

Hoop is ook verankerd

in de liefde

die gericht is op de ander.
Geloof, hoop en liefde

bron van onze levenskracht.

Kerkkoor Vita Nova

Dinsdag 23 december en dinsdag 30 december is er geen
koorrepetitie van "Vita Nova" vanwege de Kerstvakantie.
Dinsdagavond 6 januari 2026 is er weer koorrepetitie van
"Vita Nova".

Bidden

Zondagavond 21 december is er weer gelegenheid om
samen te bidden. Aanvang, direct na de avonddienst.
Romeinen 8:26 b maar de Geest Zelf pleit voor ons met
woordeloze zuchten.

Koffiedrinken tussen beide ochtenddiensten

Op 21 december na de 1e ochtenddienst en 4 januari na
de avonddienst kunt u met elkaar in De Oude School een
kopje koffie, thee of glaasje fris drinken. Van harte welkom.

Agenda
Zondag 21 december
o Koffiedrinken tussen beide ochtenddiensten (zie
bericht)
o 18.00: Kerstfeest zondagsschool (zie bericht)
o Bidden na de avonddienst (zie bericht)

Maandaq 22 december 2025
o 19.30 - 20.00: Avondgebed in de DAKKapel
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